Zondagavond 11 april 1915.

Dezen namiddag tijdelijk verbod aan de reizigers met bestemming naar Luik in het Gentsch
stationsgebouw te gaan: de belgische krijgsgevangenen van de klas '14 moesten aankomen.
Toeloop van menschen om ze te zien. Hun getal werd — wat zeker overdreven is — op
honderd geschat.

In overdekte beestenwagens werden ze door de straten der stad gevoerd. Een vrouwtje uit
de volksklas herkende haar zoon, die het naast bij de opening zat, aan den achterkant onder
de opene huif. Ze schoot toe en wilde hem de hand reiken.

Het werd haar verboden. Een groep duitsche soldaten kwam juist in tegenovergestelde
richting, naar het front toe.

Zoodra zij de wagens met de gevangenen ontwaarden, riep er een luid schreeuwend:
“"FifelaPelchique!™” wat zijn kameraden trachtten nate bootsen.

Virginie LOVELING (« In oorlogsnood »)



